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Verslag vakantie Lissabon.  7 t/m 14 juni 2016 
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dag 1 

ons appartement 
 

 

 
zo steil  is het 

in Lissabon 

 

 
  

 

 
     hier hebben we gegeten, op schuine vloer! 

 

 

 

 
 

beeld op Praça do Comércio 
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Verslag vakantie Lissabon.  7 t/m 14 juni 2016 
 

Dag 1, dinsdag, 7 juni 

 

Henk en Marie brachten ons de 6e juni ’s nachts om kwart over twaalf naar het station te 

Groningen. Er was ’s morgens een seinstoring geweest op het traject Zuidhorn – Groningen. 

Onze bus (MeinFernbus/Flexbus) vertrok om 01.30u op 7 juni. Hij was er om 01.15u en was al 

behoorlijk vol. Veel slapende jongelui. In Groningen stapten nog eens zo’n 10 personen op. 

Om ± 03.30 u waren we in Bremen. Daar moesten we lang wachten tot er een tram naar het 

vliegveld ging. Lijn 6 begon pas om 04.30u te rijden. Joop moest erg nodig plassen en de wc’s in 

de hal van het station waren dicht tot 05.00u. Restaurants waren ook nog gesloten. 

Uit arren moede moest Joop zijn plas tegen een boom kwijt. Een Zweedse moeder, haar zoon en ik 

moesten ook knijpen. Op het vliegveld aangekomen ben ik direct op zoek gegaan naar de wc’s. 

Weer wachten. We hadden Priority op onze boardingkaarten staan, dus in 2e rij met veel minder 

mensen. Boeing 737 vol! We mochten de 2e koffer ook afgeven, gratis! Dat was weer gesleep 

minder. We zaten met veel beenruimte in het midden van het vliegtuig. Stoel 16 E en F. Om 

10.45u Portugese tijd zijn we op vliegveld Lissabon geland. 

Het was er warm en zonnig. Moe maar voldaan. Met rode metrolijn van Gare Aeroport (eindpunt) 

naar San Sebastião, het andere eindpunt van rode metrolijn. Overgestapt op de blauwe lijn naar 

Sante Apolonia. Toen nog ± 10 minuten lopen  

Ik vroeg aan een Portugese agent hoe we vanaf dit metrostation naar Travesso dos Remédios 

moesten lopen. Hij bracht ons tot vlakbij Rua dos Remédios en vertelde hoe dan verder. 

Ana stond al uit het raam te kijken of we eraan kwamen. We waren een half uur “te laat” , ze was 

bang dat we vertraging hadden of het niet konden vinden. Ze is een hartelijke, jonge  vrouw. We 

kregen uitleg en we hoefden geen borg te betalen, wel toeristenbelasting: dus nog € 210,00 + € 

14,00= € 224,00. Ze had een map klaar liggen met tips. Na het uitpakken van de koffers zijn we 

op pad gegaan. Ergens gezeten, gegeten en wat foto’s gemaakt. 

Na afloop hebben we hulp gevraagd aan spoorman om onze kaarten op te waarderen. Er staat nu 

op elke kaar € 7,50. Heel Lissabon is één zone. Je kunt in alle metrolijnen zonder bovengronds te 

komen. 

Joop heeft even geslapen terwijl ik schreef en in m’n e-

reader las. Na 

het brood eten 

(we hadden 

vanmiddag 

boodschappen 

gedaan) nog 

even in de 

smalle 

straatjes 

gelopen. Er is 

“feest”, fadomuziek en eten op de stoepen in de smalle 

straatjes. 

Joop heeft moeite om de steile straatjes op te lopen. We 

zullen beiden wel onze kuitspieren voelen. We hebben 

vanavond nog om de hoek 2 l cola en een fles rode droge 

wijn gekocht.  

Ook nog appjes verstuurd en ontvangen. Zo, de koffie is 

klaar (20.30u) Straks slapen. 
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Dag 2 

 

 

 

 

 

Praça do Comércio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraaie wand van een flat 
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Dag 2, woensdag, 8 juni 

 

Terwijl ik mij douchte heeft Joop een 

fruithapje gemaakt voor het ontbijt. Na 

de afwas zijn we naar station Apolónia 

gegaan. We waren te laat voor de 

Rode bus van 10.10u, (HopOn-

HopOf). Dus zouden we met de 

11.10u bus. We konden de halte niet 

vinden. Gelopen naar volgende halte. 

Die konden we ook niet vinden, 

ondanks herhaalde keren vragen. Op ’t 

laatst op groot plein met beeld de halte 

gevonden. Rode bus viel zwaar tegen. 

In het begin kreeg je uitleg bij een paar 

gebouwen, verder heb ik alleen 

fadomuziek gehoord. Wel kwamen we 

nog langs een arena waar ze nog stierengevechten houden.  

We zijn uitgestapt bij een kerk bij een park. De kerk was niet te bezichtigen, wel foto gemaakt van 

de binnenplaats. (er was een begrafenis) Op de hoek bij de kerk cola en een broodje gegeten in een 

café/restaurant. In ’t park op bankje water gedronken. Naar bushalte gelopen waar we waren 

uitgestapt. Bus hadden we net zien langsrijden. Gelopen naar volgende bushalte. Het was erg heet. 

We hebben veel gelopen de route volgend. Bij de dokhaven na veel vragen halte gevonden. Géén 

goede bus, Het humeur van Joop was nu beneden peil. We zijn teruggelopen naar bushalte waar 

we een lijnbus naar ons station namen. Thuis hebben we ons opgefrist. 

Later hebben we de route naar Castelo de São Jorge gezocht. Dit ging niet goed. We hebben 

gegeten aan het einde van Rua dos Remédio. Tafels stonden aan een schuin stuk straat. 

We hebben gesproken met Amerikanen; ze kwamen naast ons zitten. Ze wonen in Seattle USA. 

Daar hebben ze ± 4 maand per jaar tot hoogstens 20° C. Verder nat en koud. 

Om 21.30u waren we thuis nadat we bij “ons” winkeltje in de Rua dos R. boodschapjes deden. 

Grote flessen water en een fles rode wijn. Nu, bijna 23.00u gaat Joop zich wassen en ik volg. 

 

 
Gezicht op de Taag 
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Dag 3 

  Eén van de cruiseschepen 

  die ’s nachts aanlegden 

 

 

 

 

 

 

 

 

mooie wand bij parkje 

bij Elevador Santa Luzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitzicht vanaf terras 

 bij Castelo de São Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gezicht op 

    de 25 april Brug  
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Dag 3, donderdag, 9 juni 

 

We zijn vandaag naar Belém geweest met bus 728 en hebben veel gezien. We konden niet met de 

HopOn-HopOf bus; de bussen waren ingezet voor de passagiers van cruiseschepen. Er waren  

’s nachts twee grote cruiseschepen aangemeerd. We zijn eerst naar boven gelopen en zijn met de 

elevador Santa Luzia omhoog gegaan op weg naar Castelo de São Jorge. Hier heb ik nog een 

filmpje van dansend paar gemaakt. 

Mooie smalle weggetjes erheen, maar wel steeds stijgen! We hebben nog wat andere kerken 

bekeken. We zijn naar beneden gelopen en met bus 728 weer naar Belém. via het Museum voor 

moderne/antieke kunst, waar we alleen maar hebben geplast, door naar beeld in Taag en Torre de 

Belém. Daar zijn we binnen geweest en ik heb de toren beklommen om mooie foto’s te maken. 

Ongeveer 100 treden, puf, puf. We moesten in drie 

etappes, omdat het zo smal is en je moest wachten tot 

boven weer plek was. Joop bleef beneden wachten, 

buiten de “poort”. Ik zocht hem boven waar we uit elkaar 

waren gegaan; ik naar de toren en Joop in de zon op het 

plateau met de mooie muren.  

  

 

 

 

 

We zijn langs de Taag voorbij het monument van 

de Ontdekkingen gelopen tot de bushalte. Met 

bus 728 naar station Santo Apolónia gereden. De 

rugzak naar huis gebracht, boodschappen gedaan 

en naar huis gebracht. Via eind Rua dos 

Remédios naar plein, daar hebben we heerlijk 

gegeten. Cola voor Joop en een karaf Sangria 

voor mij. (vergeten een glas S. te vragen) Om 

21.15u thuis. 
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Dag 4 

 

 

 

 

fraaie kiosk op het  

plein 

  vlakbij station 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Regina bij fontein 

vlakbij station 

Praça Dom Pedro IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feestweek in onze wijk 
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Dag 4, vrijdag, 10 juni 

 

Vandaag naar Praҫa de 

Comércio geweest. Er was een 

parade. Veel bonte uniformen, 

wit, blauw en groen. Muziek en 

toespraken.  

 

Veel tanks reden door de 

straten. Vliegtuigen in V-

formatie door de lucht en 

helikopters. Kinderen mochten 

op en in de tanks en helikopter. 

In het parkje van het Ministerie 

van Marine op een bank heb ik 

de kaartjes geschreven, Joop 

plakte de postzegels en 

adresstickers erop. (alleen familie en buren)  

 

 

 

 

 

Daarvandaan liepen we naar de Mercado da 

Ribeira Nova waar we heerlijke koffie met een 

verrukkelijk schuimkoekje hebben gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen verder naar de kerk 

zonder dak (Carmoklooster)  

+ elevador Miradouro Santa 

Catarina; elevador da Glória naar 

halte Restauradores.  

 

Op het hoofdstation hebben we 

gevraagd naar de trein naar Sintra. 

We gaan er morgen heen. We 

hebben een broodje gegeten en wat 

gedronken op Miradouro São 

Alcantara. Tot slot nog 

boodschappen gehaald in “ons” 

winkeltje.  

Sober, maar goedkoop gegeten in de 

straat. 
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Dag 5 

 

 

 

het fraaie hoofdstation 

van Lissabon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aquaduct, onderweg van Lissabon naar Sintra 

 

 

 Beelden langs de weg naar de top 

 

 

 

  Uitzicht over Sintra vanaf de   

  ruïne 
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Dag 5, zaterdag, 11 juni 

 

Om 08.30u opgestaan. Joop heeft de tafel gedekt en een 

fruithapje gemaakt, meloen. 

We zijn met de metro naar Rossio gereisd, verder met de 

trein naar Sintra. Het was een prachtige dag, we hadden 

mooi weer, zo’n 24°C. Met de bus naar boven langs een 

slingerweg naar Castelo dos Mouros. ( we hebben eerst 

een stukje gelopen, te heet, te ver!) Joop bleef boven 

weer op het pleintje zitten en ik liep de stenen trap op tot 

bijna bovenop de ruïne.  

Ik heb veel foto’s gemaakt van het uitzicht. Overal werd 

entree gevraagd.  

 

Later in het dorp Sintra hebben we nog een rondtoer 

gemaakt met een treintje. We hebben nog een kaartje 

gekocht van Sintra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Sintra hebben we koffie met een 

heerlijke crêpe gehad. Joop met suiker,  

kaneel en  

 

een dotje slagroom; ik met ijs, choco en aardbeien + 

slagroom. Onderweg naar Lissabon heb ik een 

aquaduct gefotografeerd. 

Thuis weer boodschappen gedaan; melk, fruit. 

Gegeten op plein bij museum van de fado. Zalm in 

aluminium, in schil gekookte aardappeltjes en 

kommetje sla. Joop 1 cola en ik een glas Sangria. Om 

21.30u weer thuis. Nog wat gelezen, gepraat, overlegd 

wat we morgen doen. We gaan morgen naar het 

winkelcentrum + brug Vasco da Gama. 
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Dag 6 
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 Dag 6, zondag, 12 juni 

 

Met de trein van 10.20u op perron 7 naar station Oriënte.   

Dit station is mooi van buiten, lijnenspel. 

Doorgelopen naar winkelcentrum Vasco da Gama. Groot!  

We hebben even rondgelopen en koffie + gebak (heerlijk) gehad 

op het dakterras met prachtig uitzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prachtige wand op weg naar de toiletten. 

 

Toen zijn we via een rij populieren naar de kabelbaan gelopen. We hebben een enkeltje genomen, 

Joop wou terug lopen. Hij dacht dat er nog een markt was. Vanuit de gondel heb ik veel foto’s 

genomen. Prachtig uitzicht, de moeite waard.        

We mochten niet op de hoteltoren, die was 

alleen voor 

gasten.  

 

We zijn dus 

lopend 

teruggegaan; 

halverwege 

nog water uit 

ons flesje 

gedronken in 

het park.  

 

Op het terras van het winkelcentrum hebben we buiten ons 

gekochte stokbroodje gegeten met water uit ons flesje. Met de 

trein terug naar station Santa Apolónia. In het appartement heb ik 

wat broeken en T-shirts in de wasmachine gewassen. Ondertussen lekker uitgerust; 27°C met 

lekker briesje. Ik had slecht geslapen. Er is lawaai en het is warm. Geesten (verklede mensen) op 

straten in onze buurt. Ook in de Travessa, op de stoep bij de voordeur. Men ging keurig aan de 

kant. De was nog opgehangen op het rekje in de slaapkamer. Vanavond beneden gegeten, waar we 

de eerste avond ook zaten. Gepraat met jonge man die Nederlands verstond. Hij kwam wel in 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Apeldoorn. Hij werkt in de verzekeringsbranche. Joop heeft 

2 borden à 5 sardientjes, wat sla en gekookte aardappels gehad. Ik heb reepjes gebraden 

varkensvlees met wat pommes en veel witte rijst gehad. Samen 2 schoteltjes gemengde sla. Joop 2 

cola en ik ½ l Sangria; lekker! Om 19.45u waren we weer thuis. Hopelijk kunnen we vannacht 

slapen; er staan overal drankkraampjes, eetkraampjes; veel mensen, ook kleine kinderen.  
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Dag 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gezicht op Lissabon 

 

 

 

 

 

 

      Elevador 

      do Santa Justa 

 

 

Uitzicht op de mooie “brug 24 april”  (dubbele brug; twee verdiepingen) 
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Dag 7, maandag, 13 juni 

 

Tot ± 04.00u was er harde, vrolijke muziek. Toen heb ik maar oordopjes ingedaan. Daarna heb ik 

goed geslapen. Om 08.30u opgestaan. Joop heeft fruithapje gemaakt en de tafel gedekt terwijl ik 

mij douchte. Samen afgewassen. 

We zijn lopend naar het grote plein met het standbeeld 

gelopen Praҫa do Comércio. Een heel eind. 

 

We hebben koffie met een heerlijk schuimkoekje 

gedronken/gegeten van dezelfde mevrouw: J een 

paarse/passievrucht en ik bruine/chocola. Daarna terug naar 

het grote plein en bij VVV info gevraagd over tram 28. End 

lopen naar beginpunt, dus maar met de veerboot naar de 

overkant van de Taag, vanaf station Cais de Sodré. (Belém 

treinstation) 

Een end gelopen naar 

elevador-panoramapunt 

à 0,50 p.p. retour.  

Mooi uitzicht vanaf 

platform.  

 

 

We hebben gelopen van 

boven naar beneden. In de kerk gekeken – dit bleek nu het 

gemeentehuis te zijn. Mevrouw vroeg of ze ons kon helpen. 

Haar collega wees ons de goede weg naar beneden. Het is aan 

die kant van Lissabon wat armoediger, veel lege winkelpanden 

(net als bij ons trouwens). 

 

Beneden nog op een bankje bij de haven gezeten en naar 

drukke kant van de stad gekeken. Foto’s genomen.  

Met de veerboot terug.  Foto van brug en Jezusbeeld gemaakt. 

Onder bogen bij grote plein gelopen; er waren allemaal kraampjes met sieraden en andere 

zelfgemaakte spullen. 

Koffie gedronken waar we eerder al waren, vlakbij de 

metalen lift (Elevador do Santa Justa). Er stond weer een rij 

wachtenden voor, dus niets voor ons. Ergens een broodje 

met vis, tomaat gehad. 

Heerlijk. Met bus naar Oriënt bij station Santa Apolonia 

eruit.  

 

Weer moeizaam de heuvel naar ons appartement op.  

Onderweg moest Joop even rusten!   

 

In Rua dos Remédios 3 geborduurde theedoeken gekocht à 

€ 2,-. (voor Carla, Petra en mij) 
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Dag 8, dinsdag, 14 juni 

 

 

De thuisreis. 
Vroeg opgestaan, met de metro naar het vliegveld.           

Grappige afbeelding in de metro 

 

Ons vliegtuig had een uur vertraging bij vertrek naar Lissabon, 

dus moesten wij allen wachten. Gelukkig konden onze beide 

koffers mee in de buik van het vliegtuig. Dat scheelt een hoop 

gesjouw. 

 

 

 

Het vliegtuig ging pas om 12.20u de lucht in. Verder hebben we een goede vlucht gehad.  

We hadden de koffers ook redelijk snel van de band en konden met een taxi naar de Flexbus in 

Bremen, bij het station.  

Deze bus had ook vertraging, dus we waren achteraf  ruimschoots op tijd.  

We hadden een taxi genomen omdat Joop niet zeker wist of we onze bus konden halen. Als je hem 

mist is het nog maar de vraag of je met de volgende mee kunt. (niet gereserveerd immers)  

Joop kocht nog snel 2 kebab broodjes die we in de bus opaten.  

 

In de bus belden we Henk dat we vertraging hadden.  

In Groningen belden we Henk weer dat we om 21.00u in Zuidhorn aankwamen.  

Hij en Marie hebben ons daar opgehaald.  

Allen blij dat we weer gezond thuis waren. We hebben een prachtige vakantie gehad. 

 


